
 

PANBERG-wandeling:  

oog in oog met mammoet en rendier… 
“Het is hier kei- en kei-oud!” 

 

Rijdend op de Postelseweg vanuit het dorp Eersel, zie je aan de rechterkant (tegenover de 

parkeerplaats van het hockeyveld) het bordje ‘De Panberg’. Tegenwoordig is dat een plek 

waar je heerlijk kunt vertoeven en je verwend wordt door Franca en Gust Versmissen. 

Maar waarom heet het eigenlijk ‘De Panberg’? Hoezo ‘berg’? Waarom schenken ze daar 

Mammoetbier? 

Het Kempenmuseum in Eersel organiseert een wandeling met gids in de omgeving van de 

Panberg, de Roten en de Heestert. 

De Panberg en de voormalige vennen van de Roten vormen samen een bijzonder 

landschappelijk fenomeen. Welke belangrijke geologische rol speelden hier een miljoen jaar 

geleden de oer-Rijn/Maas en de ijzig oude poolwinden tijdens de laatste ijstijd? 

 

De Panberg (hoog en droog) en de Roten (laag en nat) vormden in de steentijd, zo’n 13.000 

jaar geleden, een ideaal gebied voor mammoetjagers om er te verblijven. Door vondsten op 

zandpaden en door archeologische boringen in het terrein is dat ook duidelijk aangetoond. 

Tijdens een opgraving op de Panberg is er ook een kampement aangetroffen van 

rendierjagers, die hier 11.000 jaar geleden op de toendra bivakkeerden... 



Trouwens in het gebied van de Panberg 

en de Heestert heeft het woord 

‘schieten’ wel een héél geladen 

betekenis: In de flank van de Panberg 

lag ooit een schietberg en achter de 

eeuwenoude boerderij/herberg op de 

Heestert had ‘de Guld’ een 

schutsboom. Ook de jagers kwamen 

regelmatig in de oude herberg van 

Peerke van de Heestert bij elkaar.  

In de 14e/15e eeuw lag de Heestert 

zo’n 400 m zuidelijker, toen de Oude Heestert genaamd. Over de Heestert en omgeving 

doen nog steeds geheimzinnige, romantische, spannende en grappige verhalen de ronde... 

 

 

Arrangement 
Neem contact op met het Kempenmuseum, Kapelweg 2, 5521JJ Eersel. 

receptie@kempenmuseum.nl -- 0497-515649 

Er zijn verschillende mogelijkheden. 

  

A. De PANBERG-wandeling met gids van het Kempenmuseum € 6,00 pp 

De wandeling van 3½ km duurt ruim 2 uur. (de ingekorte route duurt ruim 1 uur) 

Groepsgrootte per gids vanaf 8 tot 15 personen. 

Vertrek met de gids en eigen vervoer vanaf het museum naar de start:  

de parkeerplaats bij ‘Brasserie De Panberg’, Roten 3, 5521RG Eersel 

 

Lekkere trek gekregen na het wandelen? Zin in een Brabantse koffietafel of wat dacht U van 

een Mammoet met een plankje? 

Informeer bij ‘Brasserie De Panberg’ naar de mogelijkheden: 

www.depanberg.nl  -- 0497-512387 

 

B. Bezoek aan het Kempenmuseum in combinatie met de PANBERG-wandeling met gids 

van het Kempenmuseum € 12,50 pp 

Opties: 

Bij aankomst museum koffie/thee met vlaai € 6,00 pp 

Bij aankomst museum koffie/thee met smulkoek € 4,00 pp 

Lunch op het museum € 14,95 / € 15,95 pp 
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